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1 1831-03-12 

2 Eerweerden Vader Oversten der Broeders van den H. Joseph te Rooborst bij Zotteghem 

 

Eerweerden Vader Oversten 

Ik zende u het eerste deel van uwen Regel, verhopende dat dit u zeer aengenaem zal zyn en dat gy u zooveel te 

beter tot de Feesten van den H. Joseph zult bereyden.  Gy moet dit alleen uytleézen om de veranderingen te 

verstaen en dan alles aen de Broeders voorleézen.  Zoo haest mogelyk moet gy dan deéze leézing doen aen 

Broeder Oversten alleen en hem doen zien het geluk en de gunst van den heere onzen God tot ulieden. 

Het spyt my dat de zaken van Br Petrus zoo slegt gekent zyn, maer laet ons maer wel betrouwen op God en op 

de hulpe van onzen h. Patroon. Schryft naer Geersberge om de Broeders uyt mynen naem op te wekken en zig 

wel te bereyden tot den Feest-dag van den H. Joseph. 

Ik vertrek overmorgen naar Mouscron en Belleghem om de cloosters aldaer in te stellen en de kleedinge en 

Profès te doen.  Bid den heere en onze h.h. Patroons dat alles wel mag gaen. 

Ontfangt mynen vaderlyken zegen en gelooft my 

Uwen genegen geestelyken vader 

Gend 12 maerte 1831 

C. G. V. C. can. 

12 March 1831 

To the Reverend Father Superior of the Brothers of St Joseph in Rooborst near Zotteghem. 

 

Reverend Father Superior
1
 

I am sending you the first part of your Rule hoping that you will find it acceptable and that through it you will 

be able better to prepare yourself for the Feast of St Joseph. You should read it first of all alone in order to 

understand the changes, and then read it to the Brothers. As soon as possible you should read it to the Brother 

Superior alone and make him see the goodness and favour of God towards you. 

I am sorry that the matter of Brother Pierre is so little known about, but let us have trust in God and in the help 

of our Holy Patron. Write to Grammont in order to Encourage the Brothers in my name to prepare for the Feast 

of St Joseph. 

The day after tomorrow I am leaving for Mouscron and Belleghem in order to set up the Convents there and to 

preside at the Clothing and Profession. Pray to the Lord and to our Holy Patrons that all will go well. 

Receive my paternal blessing and believe me to be 

Your affectionate spiritual Father 

Ghent 12 March 1831 

C.G.V.C. Canon.  

                                                                 
1 Mr Ignace Vandenbossche [1]  



 


